
 

 

 
Verslag ATB rit Heezerbos 
 
Datum 09-11-24 

Afstand 23 km 

Deelnemers Marianne, Ferdi, Roel, Geert, Toon, Bert, Jan van L, Willem, 
Hans K en Ad S 

Weer 7 graden; bewolkt 

 

Een paar uur voor vertrek was ik tijdens de werkzaamheden in het bos 
gewaarschuwd dat het Heezerbos heel nat en onbegaanbaar zou zijn. 
Desondanks waagden we het erop. Gelukkig viel het erg mee en zijn we 
slechts één rijder kwijtgeraakt. 

Gewaarschuwd dat de snelheid gematigd moest zijn beklommen we de Cote de 
Mie Pils (a.k.a. het viaduct over de A2). Daarna draaiden we linksaf de heide 
op. Na enige tijd kwamen we op de vaste route Heeze en die volgden we een 
poos. In de buurt van de Oude Baan verlieten we de vaste route om via brede 
zandwegen de rand van Leende te bereiken. 

Daar pikten we de vaste route weer op, precies bij een fikse klim. Altijd lastig 
om dan goed in te schatten welke versnelling je moet kiezen. Het duurde dan 
ook even voor het signaal ‘compleet’ gegeven kon worden. We stopten voor 
een korte pauze met daarin discussies over Japanse baanfietsen, de optimale 
spacing tussen band en vork en nog wat zaken, al dan niet fiets gerelateerd. 
We zagen gravelaars passeren met startnummers op hun stuur. 

Na een rondje om een ven kwamen we weer op de route en volgden deze tot 
het smalle slingerpaadje tussen de bomen. Hier koos Ferdi de bypass (groene 
piste), maar direct bleek dat we die allemaal moesten nemen. De blauwe piste 
was afgesloten. Ferdi was al doorgereden naar een drijfzand sectie en miste de 
mededeling dat we de vaste route weer gingen verlaten. We zagen hem pas bij 
de Hut weer terug en daar wist hij te melden dat wij een zeer nat stuk hadden 
misgelopen. 

We staken de Huisvenseweg weer over en kwamen op de route van de 
heenweg, zij het in omgekeerde richting. Pas daar kwam de mededeling dat we 
Ferdi kwijt waren, te laat om nog een SAR operatie op touw te zetten. Even 
later volgde nog een modder sectie, die koelbloedig pedaleren in klein verzet 
eiste en daarmee was het vooruitzicht de fiets niet te hoeven poetsen meteen 
verdwenen. 

Zoals bij de start aangekondigd had niet iedereen tijd voor de evaluatie, dus 
streken we met 6 man neer in de serre van de Hut. Net toen de serveerster 
onze drankjes bracht kwam Jan Ogier binnen. Hij had er net een graveltocht 
opzitten en was minstens zo dorstig als wij. 

Uw reporter van dienst 
Ad Siereveld. 

(SAR = Search And Resque) 


